
My mother bids me bind my Hair
J.F.Haydn

My mother bids me bind my hair

With bands of rosy hue,

Tie up my sleeves with ribbons rare,

And lace my bodice blue.

For why, she cries, sit still and weep,

While others dance and play?

Alas! I scarce can go or creep, 

While Lubin is away

‘Tis sad to think the days are gone,

When those we love were near;

I sit upon this mossy stone,

And sigh when none can hear.

And while I spin my flaxen thread,

And sing my simple lay,

The village seems asleep, or dead,

Now Lubin is away. 

Mijn moeder zegt: ‘Bind op je haar

Met roze bandjes gauw,

Met linten strik je mouwenpaar,

Trek aan je keursje blauw’.

Waarom’, vraagt zij, ‘schrei jij hier stil,

Terwijl het dansfeest is?’

Maar ik kan ‘t niet, zelfs als ik wil,

Als Lubin er niet is.

’t Is triest, hoe toch de tijd ging heen

Van liefde ongestoord;

Ik zit hier op ‘n bemoste steen

En zucht als niemand ’t hoort.

Terwijl ik spin mijn vlassen draad

En zing mijn simpel lied,

Lijkt dood of slapend elke straat,

Want Lubin is er niet.
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